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1. Meneer Bhat-
nagar is de baas van
bijna twee miljoen
spoorwegmensen

2. De snelste trein
in India rijdt 140
kilometer per uur

3. Je kunt ook met
goedkopere treinen
reizen

Wij zijn het grootste
spoorwegbedrijf in de
wereld, vertelt
meneer Ashok Bhat-
nagar trots. Meneer
Bhatnagar is de baas
van de Indiase spoor-
wegen. Nergens ter
wereld vind je een
baas die zoveel werk-
nemers heeft. Bijna
twee miljoen!

ijn mensen
M ZOTgen ervoor,
dat er elke dag twaalf
miljoen reizigers met
de trein mee kunnen,
zegt meneer Bhat-
nagar. Zakenlui die
snel en comfortabel
willen reizen,

kantoormensen en
winkeliers, maar ook
mensen die bijna
geen geld hebben.
We hebben daarom
heel veel soorten treinen: treinen met airconditio-
ning die 140 kilometer per uur rijden, treinen met

1€ en 2€ klas slaapwagons en gewone treinen met
houten banken die

overal stoppen. De
zakenman die met
de supersnelle trein
reist, laten we wel
twintig keer zo veel
betalen als de passa-
gier in de stoptrein.
De goedkope
kaartjes betalen we
met inkomsten uit
het goederenvervoer.

SPOORWEGEN VAN DE BRITTEN
.mmmmmmwmmw _
- om hun uitgestrekte kolonie Brits Indié onder controle te
krijgen. Militairen konden zo snel worden vervoerd. De

'Brittenﬁaddenbomdienspaanmmmgmrm
 vervoer van delfstoffen en landbouwprodukten. In de
bergen legden ze spoorlijnen aan naar koele zomerver-
bﬁ}mmrdeBﬁmmmemhamkmMaha
 radja’s kregen al snel belangstelling om hun eigen
spoorwegnet aan te leggen. Toen de Britten India moesten
vﬂhmniulﬂfﬁemuzemmwmad;mm ;

'5aaoouhmmnaarpmfmuumgdem

Met vrachtvervoer verdienen we het meeste geld.
Vooral met het transport van steenkool naar elek-
triciteitscentrales en fabrieken.

Kolen zijn altijd al belangrijk geweest voor de
Indiase spoorwegen, vervolgt meneer Bhatnagar
zijn verhaal, Bedenk maar dat onze eerste locomo
tieven .~ de stoomlocomotieven - op steenkool
draaien. Niet zo lang geleden hadden we hiernog
tienduizend stoomlocomotieven rijden. Nu zijn
het er minder dan driechonderd. Diesel- en elekiri-
sche locomotieven nemen het werk nu over. Maar
je mag nooit vergeten dat we de spoorwegen te
danken hebben aan de stoommachine.
Er rijden nu iedere dag bijna 13 duizend moderne
treinen door het hele
land. Tk durf rustig te
zeggen dat als die niet
meer zouden rijden,
hetleven in India
volledig stil ligt. We
noemen de spoot-
wegen niet voor niets
de levensader van
India, aldus de baas
van de spoorwegen.




Reizen is een deel van het
leven in India. Bijna iedere
bewoner van het land
neemt wel eens de trein.
Lange afstanden zijn geen
probleem. Mensen reizen
rustig tweeduizend kilo-
meter om een bruiloft of
crematie bij te wonen. Of
om een bedevaartplaats te
bezoeken. Maar ook om
werk te vinden leggen
mensen honderden kilo-
meters per trein af. En
boerenfamilies en
ambachtslieden brengen
met de lokale trein hun
produkten naar de markt
in de stad.

ankzij de spoorwegen
kun je de meest afge-
legen plaatsen in India
bezoeken. En dat voor
een prijs die voor bijna
iedereen betaalbaar is.
Voor buitenlanders zijn de Indiase spoorwegen

1. De Himsagar

Express (Himsagar  helemaal spotgoedkoop. De meeste buitenlandse

betekent Himalaya  {geristen reizen daarom 1€ klas. Ze missen dan

zee) legt het langste .| yeel. Wil je India echt leren kennen, dan

treintrajekt af in s 3 2
moet je 2 klas gaan zitten en vooral lange trein-

India. De trein rijdt
van Jammutawi in
het noorden tot
Kanyakumari in de
zuidpunt van India.

reizen maken.
Voor Indiérs zijn treinreizen een ontdekkingsreis

in eigen land. Ze ontmoeten mensen die
vreemde talen spreken, ander voedsel eten,
andere goden aanbidden, anders gekleed gaan

2. Boeren gebruiken
de trein om hun
produkten te
vervoeren naar de
stad

Ireintraject, waarvan 12,000 kilometer elektrisch
Spoor (het Nederlandse Spoornet is 2.825 kilometer
la‘ng). In het spoorwegnet liggen 116.000 bruggen.
Bij de Indiase spoorwegen werken 1,7 miljoen werk-
nemers. Er rijden 12,600 treinen per dag, naar ruim
7.100 stations, Per dag worden er 12 miljoen passa-
giers vervoerd,
Per jaar wordt er 360 miljoen ton aan goederen
vervoerd. De belangrijkste inkomstenbron voor de
spvomen is het transport van kolen. :
mmemnmn hebben ruim 7.000 locome-
e ed:,n w €rnog 300 op stoom rijden (25 Jaar
reden er nog 10.000 locomotieven op stoom,).
De snelste trein rijdt 140 kilometerfuur. Intercity
treinen rijden 90 tot110 kilometer per uur.
In India worden er vier spoorbreedten gab;m'kt:
breedspoor (1.676 mm), meterspoor (Jmo'mm)
smalspoor (762 mm en 610 mm). Het meterspoor
wordt nuomgebouwd tot breedspoor,
Het langste treintraject is dat met de Himsagar
Express van Kanyakumari naar Jammutawi, De
g't:g.m 3.751 kilometer wordt in 66 uur afge-
— bih::gxtg@legerz spuanveg van Azié ligt ook in
. ij de stad Darjeeling. Het hoogste punt in dit
g:jm ligt op 2.259 meter.
zey-'t::: ::omonem en wagons worden in India
De Indiase Spoorwegen zorgen ook goed voor het
persone-el en hun familie. Werknemers kunnen
terecht in personeelswoningen in eigen wijken, waar
Sport- en recreatie-faciliteiten zijn. De spoorwegen
heb!_a_en 122 ziekenhuizen voor hun personeel, 672
8ezondheidscentra en 685 scholen,

3, Reizen met de
trein in India is vaak
wel zaak van lang

4. De hele nacht in
de kou op het dak



REIZEN OP HET DAK
Het noorden van India (Uttar
Pradesh en Bihar) is het dichtst-
bevolkte deel van India. Er leven
500 mensen per vierkante kilo-
meter! Het zal je ook niet
verbazen dat de treinen er altijd
tjokvol zijn. In de niet gereser-
veerde wagons zitten passagiers
op de grond tussen de banken, op
de bagagerekken en in de wc.
Zelfs de gangpaden van de eerste
klas zijn volgepakt met tweede
klas passagiers. Het dak is de
enige plaats waar je nog een
beetje kan zitten. De dakreizigers
binden hun bagage vast aan de
kokers van de ontluchting. Soms
zitten ze daar de hele nacht, dicht

tegen elkaar aan bij een tempera-
tuur van 10 graden. Als er echt
! % :
g?en::::::tsr:;e:;:sap a:i:ria:lsee en die toch allemaal inwoners van hetzelfde land
§ ; zZijn.
! n 1 - . -
merc;egoede:e:;t;ein tleg:m Reizen per spoor is in India wel een langdurige
e I{tg o zaak. Dat komt door de enorme afstanden in het
4 kaartje.

land. Vaak zit je dagen en nachten in
een trein om op je bestemming te
komen. Onderweg gaat het leven
gewoon door: in de trein, op de
perrons en in de stations. Mensen
koken en eten, doen de was, nemen
een bad, kopen van alles, studeren,
lezen, doen spelletjes, praten over
politiek en zaken, maken vrienden,
kibbelen met elkaar, mediteren en
slapen.

In de trein maakt het niet uit wie je
bent of wat je doet. Je leeft uren, vaak
dagen met elkaar. Ook al is het
tjokvol in de trein, niemand
maakt het zijn medereiziger
moeilijk.

6. Als de banken

5. Melkboeren
hangen hun bussen  vol zijn kun je altijd
aan de trein

nog in 't bagagerek
liggen 6
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INDIA

Hoofdstad: Delhi. Munt: roepies
(1 Roepie. = 6 cent). Bevolking:
920 miljoen, in 2000 ruim 1
miljard. Opperviakte: 79x
Nederland. Grootste stad:
Bombay; 15 miljoen inwoners,
Godsdienst: hindoes 82%,
moslims 11%, christenen 2,6%,
sikhs 2%, jains 0,5%, boeddhisten
0,7%. Taal: 18 talen, 1650
dialecten. Belangrijkste energie-
bron: kolen. India behoort tot de
vier grootste steenkool produce-
rende landen; produktie 238
miljoen ton per jaar; mijnen zijn
genationaliseerd; voldoende voor-
raad voor 130 jaar. Industrie:
bijna alle consumptiegoederen
worden in India zelf geprodu-
ceerd. Zelfvoorzienend in staal- en
ijzerproduktie. Landbouw: de
meeste produkten worden in
India zelf verbouwd, slechts 3,4%
van het voedsel moet worden
geimporteerd; 70 % van de bevol-
king heeft inkomen uit de land-
bouw. Export: kleding, stoffen,
thee, koffie, ijzererts, tapijten,
chemicalién, specerijen. iImport:
petroleum en petroleumpro-
dukten, schroot, machines en
elektronica. Onderwijs: geletterd:
64 % mannen, 40% vrouwen.




1. Meneer
Sudharkar, de direc-
teur van het
Victoria-station in
Bombay

2. Op het Victoria-
station komt en
vertrekt zo'n
miljoen passagiers
per dag

3. Van buiten lijkt
het Victoria
Terminus niet op
een station. De
daken zien er
eerder uit als die
van een kathedraal

eneer Sudharkar,

altijd gestoken in een
kraakwit pak en witte pet
op 't hoofd, is de direc-
teur van het station.

Dit station is een histori-
sche plaats, vertelt hij. In
1853 vertrok vanaf deze
plaats de eerste trein in
India. In 1888 werd dit
mooie station geopend en
kreeg het de naam van
Victoria, de keizerin van
Brits-India. Nu is dit het
drukste station van het
land.

Als je het
Victoria
Terminus ziet
met z'n fraaie gebeeld-
houwde gevels, galerijen
met bogen en gebrand-
schilderde ramen in een
grote koepel, verwacht je
niet dat het een station is.
Het lijkt eerder op een
kathedraal. Eenmaal
binnen weet je wel beter.
Je loopt in een giganti-
sche hal waar treinen af
en aan rijden.

Er rijden meer dan duizend treinen per dag het
station in en uit. Negentig lange afstandstreinen
en verder de elektrische treinen die op en

neer rijden naar de voorsteden van
Bombay. Er is geen station waar zoveel
passagiers aankomen en vertrekken. Ik denk
wel een miljoen mensen per dag. De meeste
reizigers zijn mensen die hier in het centrum
werken.

Treinverkeer stoppen
Meneer Sudharkar begon ooit bij de spoorwegen
als assistent stationschef in een klein plaatsje. Nu
is hij de baas van drieduizend mannen en
vrouwen die op het Victoria-station werken.
Ik moet ervoor zorgen dat alle treinen op tijd
vertrekken, vertelt Meneer Sudharkar verder. Dat
is geen gemakkelijke taak. Want als een trein te
laat binnenkomt, hoe kan ik die dan op tijd laten
vertrekken? Soms gaat het wel eens goed mis.
Bijvoorbeeld in de regentijd. Dan kan het zo lang-
durig regenen dat delen van het spoor onder water
komen te staan. Als ik treinen dan laat doorrijden
komt er kortsluiting. Ik moet al het treinverkeer
stilleggen tot het water gezakt is. De kantoor-
mensen kunnen
niet op hun werk
komen en
krijgen een
verplichte snip-
perdag. Zonder
treinen ligt het
leven in
Bombay
grotendeels
stil.
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1. De Udayan
Express (Udayan
betekent tuin) naar
Bangalore (de stad
Bangalore is een
‘groene’ stad, met
veel tuinen) wordt
door een elektri-
sche locomotief
getrokken

2. Namrata en
Rahul zitten op het
bovenste bed

3. Schoenpoetsers
rijden uren mee op
de trein

- h__'_‘;,_;"‘ Y WO =, S ) i gewoon tot hun trein komt, springen

Misschien zijn het wel mensen die geen plaats
hebben gereserveerd voor de trein,
zegt Rahul’s vader. Zij wachten

erop en proberen zo een zitplaats te
bezetten.

Dat hoeven wij niet he, vraagt Rohan.

Nee, natuurlijk niet, antwoordt zijn vader. Ik heb
plaatsen gereserveerd in een tweede klas slaap-
reispapieren na. Vandaag gaan ze op wagon. Je slaapt er met andere mensen in dezelfde
vakantie met de trein naar Bangalore in ruimte. In bedden boven
het zuiden van India. Bepakt en 2 elkaar.

bezakt nemen ze Voorzichtig stappen de
de lift naar kinderen tussen de
beneden. Buiten slapende mensen door
staat de zwartgele naar het perron.

taxi al te wachten. We moeten naar

Na een rit van perron acht, zegt
twintig minuten vader. Ze lopen langs
door de lege de niet gereserveerde
straten van Bombay wagons van de trein.
zien de jongens in Die zijn al helemaal
de ochtendschemer vol. Bij wagon S/7
de mooie gevels van
het station Victoria
Terminus.

Rahul (10) en Rohan (7) zijn al om
vier uur opgestaan. Moeder pakt de
laatste spullen in en vader kijkt de

Bij de boekhandel van het station ziet Rahul z'n
nichtjes Namrata en Kanishma met hun
ouders staan. Zij gaan ook mee op vakantie. In de
hal krioelt het van de mensen. Veel reizigers
zitten en liggen naast en op hun bagage.

Wat doen al die mensen hier, vraagt Rohan.
Wachten op de trein natuurlijk, suffie, zegt _
Rahul tegen z'n jongere broertje. 3



1. Een meisje zingt
bekende liedjes om
geld te verdienen

2. Op ieder station
komen mannen
langs met thee

3. Fruitverkopers
lopen met hun
koopwaar langs de
trein

stoppen ze. Naast de deur van de wagon hangt een
computeruitdraai met de namen en plaatsen van
de reizigers.

Dit is hem, zegt vader. We staan boven aan de lijst,
nummer 1 tot en met 8.

Rahul klimt de trein in en gaat meteen bij het raam
zitten. Er zijn mooie blauwe banken tegenover
elkaar en twee stoelen aan het gangpad. Rohan en
Namrata klimmen op de bedden bovenin.

Het is smal in het gangpad. Wat hebben sommige
mensen toch veel bij zich, denkt Rohan. Hij is
nieuwsgierig naar wat er in al die tassen zit. Er
komen ook mannen binnen die alleen een
koffertje bij zich hebben. Die gaan zeker naar hun
werk, denkt Rohan.

Liedjes zingen

Eindelijk is het zover. De trein krijgt groen licht en
vertrekt. Het begin van de reis voert langs huizen-
blokken en krottenwijken die direct langs het
spoor zijn gebouwd. De kinderen zien vrouwen
voor hun deur de was doen en gehurkte kinderen
die de spoorlijn gebruiken als openbaar toilet. Pas
na een uur verschijnen de eerste groene heuvels
en grazende waterbuffels. De zon schijnt naar
binnen. Het wordt al gauw warm in de coupé.
Namrata schuift het raam open en haar vader
schakelt de ventilatoren die aan het plafond

hangen aan. Moeder pakt een wit brood en een
potje jam en smeerkaas en begint te smeren. Tijd
voor een ontbijt.

Net op dat moment verschijnt de conducteur. Hij
draagt een zwart colbertjasje en heeft daarop een
bordje met z'n naam gespeld.

Boven het geraas van de trein horen ze ineens de
schelle stem van een meisje die een liedje zingt. Ze
draagt een klein kind op haar heup. Het meisje
lijkt even oud als Namrata. Ze zingt een liedje dat
Namrata kent van de film. Zou ze altijd maar heen
en weer rijden met de trein om geld en eten te
krijgen, vraagt Namrata zich af, terwijl Rahul en
Kanishma boven haar een kaartspelletje spelen en
naar de walkman luisteren.

Schoenpoetsertjes
Zodra de trein een station binnenrijdt, horen de
kinderen mannen: 'tsaj, tsaj' (thee, thee) roepen.
De mannen komen met thee langs de ramen.
Op een stationnetje loopt vader het perron op om
water te tappen bij een kraan: Het perron lijkt net
een markt, Je kan er van alles krijgen: fruit, limo-
nade, gefrituurde pannekoeken, bananen, appels,
mandarijnen, opblaaskussens en lakens om onder
te slapen. Maar ook kranten, boeken en tijd-
schriften worden aan de treinpassagiers verkocht.
En soms komen koeien langs om etensresten te
bedelen. Op een volgend station komen twee
jongetjes met een kistje binnen.
Schoenen poetsen? roepen ze. Ze
gaan al klaar zitten om de schoenen
van de vader van Rohan te poetsen.
Maar hij vindt het niet nodig en
stuurt ze weg. Bij de buren hebben
de jongetjes meer geluk. Ze kunnen
twee paar schoenen poetsen. Als ze
klaar zijn en de prijs noemen, worden
ze uitgescholden. Na wat heen en
weer praten, krijgen ze allebei een
halve roepie.
Als er enige uren verstreken zijn, komt
er een man in een grijs pak langs en
vraagt wie er lunchen wil.

Is er een restauratiewagen op deze
trein? vraagt de vader van Rahul.
Nee, zegt de man. Het eten wordt
straks op de trein gebracht.
Hoe werkt dat dan? wil Rahul
weten.
Z'n vader legt het uit: Als je eten
wil, bestel je dat bij die meneer.
Hij geeft de bestelling door aan
de stationschef op het volgende
station. Die belt dan op naar de



keuken van het daaropvolgende station. Als we

daar aankomen, brengen ze het versgekookte eten

naar de trein. Maar wij hoeven geen lunch. We
hebben zelf genoeg

eten bij ons. En we
kunnen onderweg

altijd snacks kopen.

Een verkoper komt
langs met kikker-
erwten. De vader van
Rohan bestelt vier
porties. De man maakt
een puntzakje van een
pagina uit een gebruikt
schoolschrift, vult het
met erwten en doet er
uitjes en citroensap op.
Eet smakelijk, zegt hij en
vertrekt naar de volgende
wagon.

Medereizigers

lets verderop zitten mensen
heel levendig met elkaar te
praten. Rohan luistert mee.
Z'n vader gaat een praatje
met ze maken. Ze vertellen
dat ze in Bangalore wonen
en een stoffen-
winkel
hebben. De
vader van
Rohan vindt
dat ze er hele-
maal niet
uitzien als
mensen uit
zuid-India.
Uw familie
komt zeker uit
het noorden?
vraagt hij. Ja,
dat klopt
antwoordt de man. We komen uit Rajasthan.
Terwijl hij aan het praten is, pakt de man wat eten
uit. We komen van een bruiloftsfeest, vervolgt de
buurman en hebben een heleboel eten meege-
kregen. Misschien willen uw kinderen ook wat?
Rohan, Rahul en z'n nichtjes lachen beleefd en
krijgen allemaal een bord vol zoetigheden.

Slapen

Als 's avonds de zon onder is gegaan, wordt het
meteen een stuk koeler in de trein. Rohan schuift
de ramen dicht. Om negen uur vindt de moeder

1. Koeien bedelen
om etensresten aan
het raam van de
trein

van Rohan en
Rahul het de
hoogste tijd om te
gaan slapen. Ze

kapt de mgleu- 2. De buren hebben
ning vande bank .. bij zich van
0mhoog 0om  een bruiloftsfeest
het
middelste 3. Tegen half tien
bed op te ligt bijna iedereen
hangen. De ‘e slapen
a.ndere. 4. De volgende
passegers ochtend zitten
maken zich Rahul, Rohan en
ook klaar om  hun nichtjes klaar
te gaan om uit te stappen in
slapen. De Bangalore
buren uit
Bangalore
. rollen een
: matras uit

compleet met lakens, een
kussen en een deken. Een
echt bed. Daar zou ik wel
in willen liggen, denkt
Rahul, Hij kruipt tegen z'n
broer aan onder een
wollen doek. Het licht gaat
uit. Alleen de blauwe
nachtlampen blijven
branden. De conducteur
sluit de deuren van binnen
af en iedereen kan rustig gaan slapen.

Heel lang

Bij zonsopgang is iedereen al op. Rahul en Rohan
lopen met hun tandenborstel naar het fonteintje
bij de toiletten. Ze moeten in de rij wachten. Om
tien uur rijden ze eindelijk het station van Banga-
lore binnen. Ze zien kruiers in rode hemden op de
trein springen. De vader van Rohan houdt er
eentje aan en spreekt een prijs af. Rahul, Rohan en
hun nichtjes lopen nog wat slaperig over het
perron naar de uitgang. Zesentwintig uur in de
trein is toch wel lang. Heel lang; vinden ze.



Deepak
voelt zich
erg bekeken
in de trein. Hij is pas 10
jaar en reist helemaal
alleen. Hij is al een paar
dagen onderweg en reist
zonder kaartje. Z'n geld is
op. Deepak is één van de
vele kinderen die van huis
is weggelopen en de trein
naar de stad neemt.

| Joor veel zwerfkinderen
W - .
¥ is het station de eerste

1. Deepak reist
alleen

2, Ravi loopt met
zijn flessen water
langs de trein

3. Ravi tapt water
bij de kraan op het
perron

ontmoeting met de grote
stad. Velen blijven er bivakkeren. Op het
Victoria Terminus station
in Bombay zwerven tien-
tallen kinderen rond die
van huis zijn weggelopen.
Sangeeta kent de meesten
van hen. Zij is een paar
jaar geleden begonnen
met een dagverblijf voor
perronkinderen, zoals zij
de kinderen noemt die op
het station leven. Het

dagverblijf heet ‘Amchi Kohli’, dat betekent: onze
kamer. Het opvangshuis is dan ook niet meer dan
een kamertje, met een douche, een TV en
wat kookspullen.
De kinderen mogen hier van mij de hele
dag rondhangen, zegt Sangeeta. Ze hoeven
niets. We helpen alleen als ze er om vragen. Als
ze hier willen eten, dan moeten ze wel twee
roepies betalen. De meeste jongens lukt het wel
om wat geld te verdienen. Ze werken op de
perrons en in de trein: ze verkopen water, vegen
de trein, poetsen schoenen of werken als loop-
jongen voor kooplui en handelaren.

Eigen baas
Ravi, een jongen van veertien, komt binnenlopen.
Hij wil carrom spelen, een soort snooker.
Is dit de eerste keer dat je in Bombay bent, vraagt
Sangeeta (ze wil graag weten waarom de kinderen
komen en of er een kans is dat ze weer naar huis
teruggaan).
Dit is de tweede keer, antwoordt Ravi. Nu blijf ik.
Waarom ben je van huis weggegaan? vraagt San-
geeta.
Ravi vertelt: Mijn vader kwam altijd dronken thuis
en mijn moeder
kon daar niet
tegen. Ze werd
steeds kwaad en
dan sloeg ze mij.
Daarom ben ik,
toen ik negen
jaar was, met de
trein naar
Bombay
gekomen. Ik
kende er
niemand en




IEDERE VIIF MINUTEN EEN TREIN

Bombay i
ben door de politie in bay is de grootste stad van India, Hoeveel

mensen
een huis voor ziin er precies wonen weet niemand. Maar het
er zeker 15 miljoen. Niemand i

weggelopen 3 Ser heel weet dit precies
: £ mdat er veel mensen zijn die langs de

kinderen opge it leven ngs

sloten. Het was daar i e ""f;l op Straaiummn_ Deze mensen

vreselijk. Ik werd er "Bm;‘m : “'SW; reven bij de Burgelijke Stand.

gepest door andere ereen in Bombay reist met de trein;

banto‘or- en winkelpersoneel, zakenmensen,
scholieren, visverkopers, groentemannen,
werkende kinderen en mannen die eten in de
st'ad rondbrengen. Ze hoeven nooit langer dan
vijf minuten op een trein te wachten.
Bombay heeft al sinds 1925 elektrische
Ireinen, waarmee Jje vanuit de voorsteden

jongens en ze

hebben me ook
bestolen. Het enige
goede was, dat ik er
heb leren lezen en
schrijven. Na twee jaar

ben ik uit dat huis

ontsnapt en naar m’n nm”;:;’:::z :;: :: :izi kunt reizen,

ouders teruggegaan. Maar daar was niets veran- 1k neem een maal- Passagiers staan in deure -Winen helemaal uit.

derd. Acht maanden geleden ben ik weer naar tijd en de rest moet 5 peningen en hangen naar

: ulfmﬂrmm"mkmmm "

Bombay gekomen. Ik kon voor een man op hetop  je voor me A s i veel mensen met

station werken, Maar nu ben ik m'n eigen baas, bewaren, zegt hij wanneer een trei e'.e'@e”{‘.fk in kunnen. Ook

zegt Ravi trots. Ik verdien geld met het verkopen en vertelt haar over g poiy 7, 2 "Zt::i :l hangen de reizigers uit

van water aan passagiers. de politie. trein biijf !m'_ snet uitspringen, want de

Je weet, zegt Sang- stzan. tal niet langer dan een minuut stil

Politie eeta, dat we afge- i

Als Ravi carrom aan het spelen is, komt zijn maatje ~ sproken hebben

Santos binnen. met de spoorwegpolitie dat zij

Eet je ook mee? vraagt Santos. Hij helpt in de jullie met rust laten. Tenminste, als je geen 1. In de stads-

keuken Lakshmi, de huismoeder van Amchi Kohli, stomme dingen doet. Als je voor drugshandelaren  treinen van Bombay

met het snijden van uien. gaat werken, dan is dat je eigen schuld, zegt ze. moeten de meeste

Straks, antwoordt Ravi. Eerst wat geld regelen en Na de lunch blijven een paar jongens hangen om Pessagiers stane

ij gaat op w 'n geheime ij ijken.

s v 008 o Y S e
e -"""”W v eeta waarom hij van

bewaart hij lege T : ' hun kleren en nemen  pys is weggelopen

mineraalwater- | ¥ e A een douche. Rond vijf

flessen. " : uur gaat de deurvan 3. De jongens van

Amchi Kohli dicht. Amchi Kohli maken
Ravi en de andere hun eigen eten
jongens gaan dan

naar hun vaste stek

op de kop van perron

zeven. Daar kunnen

ze 's nachts onge-

Bij een waterkraan
spoelt hij de flessen
uit en vult ze met
leidingwater. Met
twee flessen loopt
hij langs een trein
die op het punt staat ,
te vertrekken. it o - # | stoord slapen.
Binnen een minuut | . S ]

et -+, 3?_ s b o8 ;. s
fles al verkocht en vijf

roepies verdient. De tweede fles wordt hem
afhandig gemaakt door een politieman in burger.
Je weet toch dat je dit niet mag doen, zegt de
agent, terwijl hij een slok uit de fles neemt.

Ravi staat verlegen te glimlachen. Hij moet de
politie te vriend houden.

Oké, loop maar door, zegt de agent. De fles
water krijgt Ravi niet terug. Vlug loopt hij terug
naar Amchi Kohli.

Daar geeft hij zijn vijf roepies aan Sangeeta.

i



1. Het keukenper-
soneel werkt niet
alleen in de keuken,
ze eten en slapen er
ook

2, De hele dag door
chapati's bakken

is een afstand van 3.026 kilometer.

oals veel lange afstandstreinen heeft de

Mangala express een keukenwagon, waar
de chefkok met zijn keukenpersoneel twee
maal per dag ongeveer vijthonderd warme

maaltijden klaarmaakt.
Radha en zijn collega’s

rond in de trein. Ze slapen samen met het
keukenpersoneel in de keukenwagon. De

bedden hangen aan de
's nachts uitgeklapt.

Achttien uur
werken

We zijn met 24
man van vier uur
's ochtends tot tien
uur 's avonds in de
weer, vertelt
Radha. De kok en
zijn hulpjes staan
de hele dag te
koken. Twee uur
voor de lunch en het
diner gaan we bij de
passagiers langs en
nemen de bestel-
lingen op. De meeste
mensen nemen de

Als ober op
een trein
werken en
verre reizen maken, lijkt
je dat wat?
Voor een tijdje is het wel
leuk, vindt Radha. Maar je
moet niet denken dat je
veel van India ziet. Radha
werkt als ober op de
Mangala express. Deze
trein rijdt in drie dagen
en twee nachten van
Mangalore aan de zuid-
west-kust naar de hoofd-
stad New Delhi. Dat

brengen het eten

wand en worden

vegetarische maaltijd. Die wordt geserveerd op

een thali: een groot metalen bord met vakken
waarop we rijst, gekookte groente, linzen-

soep, yoghurt en chapati's doen. We
serveren ook groente omelet, ei of kip in
kerriesaus en andere gerechten. En tussen-
door gaan we rond met thee, koffie, frisdrank
en chips.

Geen ontspanning

Dit werk is niets als je getrouwd bent, vertelt
Radha. Je moet het ook niet te lang doen. Je zit 120
uur per week, dag en nacht op elkaars lip en altijd
in de etenslucht. Tijd voor ontspanning is er niet.
Radha begint te lachen en zegt: je moet het ook
niet doen omdat je iets wilt zien. Wat ik van India
heb gezien zijn de perrons onderweg en het
station van Delhi. We komen daar tegen de avond
aan en reizen de volgende ochtend alweer terug.
Soms gaan we even Delhi in. We slapen daarna op
het station in onze wagon. Na zes dagen zijn we
weer thuis. We hebben één dag vrij om onze
familie en vrienden te zien. Want de volgende dag
zijn we alweer vroeg op weg.




1. De trein is vol-
gepakt met takken-
bossen

2, Marktvrouwen
wachten langs het
spoor op de trein

Om vijf uur 's ochtends lopen tien-
tallen vrouwen met takkenbossen
op het hoofd naar het station. Dat is
anderhalf uur lopen. Ze nemen de
trein naar Mirzapur, een stadje aan
de rivier de Ganges, om brandhout
te verkopen. De reis duurt maar
veertig minuten.

e trein
Dnaar
Mirzapur is
één van de
kortste treinen van India.
Slechts twee wagons,
getrokken door een
dieselloc. Het is een echte
boemeltrein, want hij

500 |4
liggen helemaal
vol. Op het
station van
Mirzapur
helpen de
vrouwen elkaar
de bossen op

TiTARY ?’4"

stopt in elk dorp en soms hethoofd te
ook als hij onderweg wordt tillen. In hun
aangehouden. De machi- eentje kunnen
nist vindt dat iedereen die ze-dat naoit,

mee wil ook mee mag.
Onderweg stappen vrouwen op die iedere dag
groenten naar de markt brengen. Ze kunnen er
nauwelijks bij. Het gangpad en alle bagageruimten

want een bos takken weegt zo'n
60 kilo. De vrouwen kopen nooit een treinkaartje.
Ze stoppen de conducteur van tijd tot-tijd wat
geld. Dat is goedkoper.

Ook in India hebben steeds meer
mensen minder tijd. Ze willen zo snel
mogelijk van A naar B. Vooral zaken-
mensen. Als ze geen plaats in een
vliegtuig kunnen krijgen, dan is de
trein het snelste vervoermiddel.

n India zijn geen wegen waar je met

120 kilometer per uur kunt
rijden. India
heeft wel
treinen die 140
kilometer per

1. Rajesh vindt dat
de snelste trein van
India van binnen

op een vliegtuig lijit

2. De conducteur
ziet er veel mooier
uit dan op een
gewone trein

uur rijden.
Treinen die grote steden
met elkaar verbinden
zonder onderweg te
stoppen. Een kaartje is wel
twintig keer duurder dan
een kaartje voor een stop-
trein. Maar je krijg er ook
wat voor. Daar weet Rajesh
van zeven jaar alles van. Hij
is al een paar keer met zo'n
trein meegeweest. Het is net een vliegtuig op rails,
vindt hij. Binnen is het lekker koel, je zit achter

elkaar in vlieg-
tuigstoelen en
een ober brengt
je drankjes en
een warme
maaltijd. Het is
wel saai. Je kan
onderweg niet
uitstappen en
er zijn bijna
geen andere kinderen aan boord waarmee je kunt
spelen. In de trein zitten bijna alleen maar
mannen die de krant lezen of slapen.




Op een zijspoor van het
meest zuidelijke station
van India, Kanyakumari,
staat een treinwagon
geparkeerd. Er hangt was
aan de raamspijlen. Een
man loopt af en aan met
emmers water. Hij stelt
zich voor als meneer
Karuna Das. Hij reist met
z'n familie een maand lang
door India in een trein-
wagon, een
woonwagen
op rails.

n de wagon is
het een gezel-
lige boel. De
WOOnNCoupé is
een grote
ruimte met
slaapbanken
onder de ramen.
De was hangt
dwars doorhet
vertrek: Een

1. De toeristen- vrouw doet haar haar. De kinderen spelen op-dé
wagon staat gepar- grond. ;
esigiade bas In deze ruimte slapen de vrouwen en kinderen;
zjspoorin Kanya- - v rtelt meneer Das. In het halletje staat een grote
kumari, het meest E :
gl 3 ton;'waarin water wordt bewaard. In de keuken
zuidelijke station ¥
vn i ernaast staan pannen op een kolenvuur.

De groot-
‘ouders van
meneer Das
zitten in hun
eigen slaap-
coupé te
eten. Daar-
naast is het
slaapvertrek
van de
mannen. De

2. De was is gedaan

wc doet dienst als badkamer. Alleen wanneer de
trein rijdt mag hij als we gebruikt worden.

Vijfduizend kilometer

De reis van de familie Das begon in Gauhati in
noordoost-India en voert langs Varanasi, Delhi,
Agra, Madras, Coimbatore, Kanyakumari, Banga-
lore, Tirupati, Calcutta en terug naar Gauhati. Een
rondreis van ruim 9.000 kilometer.

Het was al jaren onze wens, vertelt meneer Das,
om met de hele familie een lange reis door India te
maken en de belangrijke bedevaartsplaatsen te
bezoeken. We wilden beslist onze ouders
meenemen. Ze zijn al over de zeventig. Reizen met
gewone treinen is veel te vermoeiend voor hen.
Bovendien zouden we dan steeds naar slaap-
plaatsen moeten zoeken en in restaurants moeten
eten. Dat is voor ons veel te duur. Het huren van
een toeristenwagon is daarom een uitkomst.

Deze wagon is ons tijdelijke huis en tegelijkertijd
ons vervoermiddel. Als we verder willen reizen,
laten we de wagon gewoon aan een trein
koppelen. Op de volgende bestemming laten we
ons weer afkoppelen. We bezoeken tempels,
kopen groente op de markt en reizen weer verder
met een volgende trein. Zo hebben we nu al 5.000
kilometer afgelegd. En de kinderen vinden het
prachtig: een huis op wielen met alles er op en er
aan en volop ruimte om te spelen!




1. Jaya en haar klas-
genoten reizen 2€
klas

De schoolreis voor Jaya en haar
klasgenoten is bijna ten einde. De
leerlingen wachten op het station
Gorakhpur in noord-India, dichtbij de grens met

:ef;‘:;'::: Nepal, op hun verbinding. Over een uur gaat hun
sisies shorle trein. Terug naar Bombay waar ze op school
bezienswaardig- zitten met kinderen van andere rijke ouders.
heden.Van links
naar rechts Varanasi We zijn vandaag uit Nepal gekomen, vertelt Jaya
aan de Ganges, het enthousiast. Het is daar prachtig. Al die hoge
stoomtreintje van  }ergen en mooie houten tempels in Kathmandu.
Darjossig Mem Alleen de busreis door de bergen was minder
ment ter nagedach- s 5 2 N
Sosis oo kitiadbn prettig. We zijn blij dat we nu weer met de trein
Victoria in Calcutta  verder reizen, verzucht ze.
en Taj Mahal in Tijdens het oponthoud in Gorakhpur krijgen Jaya
Agra en haar vriendinnen het avondeten. Op een
zijperron
] van het

station staat een grote pan op een houtvuur
te pruttelen. Ontbijt, lunch en diner
worden tijdens de hele reis voor de meisjes
gekookt. Daarvoor zijn twee koks en twee
bedienden ingehuurd.

We kunnen het ons niet veroorloven dat een
meisje ziek wordt, zegt de leraar Engels. De ouders
verwachten dat de meisjes gezond terugkomen.
De leraar Engels is verantwoordelijk voor het eten
en drinken tijdens de reis. Tijdens dit schoolreisje
reizen we 6.000 kilometer met de trein, vertelt hij.
Dan kom je ook wel eens in plaatsen waar het eten
niet te vertrouwen is. Daarom doe ik zelf inkopen
op de plaatselijke markt, terwijl de meisjes de stad
bezichtigen.

De groep van veertig meisjes wordt vergezeld door
tien docenten. De leraren zien er moe uit. De
meisjes zelf zijn opgewekt en vertellen om beurten
enthousiast over hun avonturen.

Eerst zijn we naar Varanasi geweest. Dat is voor
hindoes een van de heiligste plaatsen. Je moet
eigenlijk een bad in de Ganges-rivier nemen. Maar
dat hebben we niet gedaan. In plaats daarvan
hebben we een boottocht gemaakt. Calcutta is
heel erg druk en vies. Alleen de metro is prachtig.
Maar Darjeeling was
het mooist. Je hebt

daar zo'n leuk
stoomtreintje. Die
gaat zo langzaam
dat je er op en af
kan springen.
Ik zou volgend
jaar wel weer zo'n
schoolreisje willen
maken, zegt Jaya
opgewekt.

2






AJMER SPOORWEGSTAD

In hetsmdjeAjmeriuRajasthau zijn de rivegen

8rootste werkgever, Jedereen kemmherz.:z‘dle vande
/8

Ekta en
haar broertje
zitten op een

spoorwegschool in het  De school is een oude villa, waar vroeger

stadje Ajmer in een Britse spoorwegfamilie heeft
Rajasthan. De ouders gewoond. ledereen zit te lezen.
van haar klasgenoten In een andere klas zingen kinderen en
werken allemaal bij de  buiten worden spelletjes gedaan.
spoorwegen. Die Op zaterdag hoeven de kinderen niet
ouders doen heel echt te leren, vindt het hoofd van de
verschillend werk. Ze school, mevrouw Austin. Op de andere
zijn conducteur, dagen van de week moeten ze al genoeg leren.
kaartjesverkoper, Ekta weet dat maar al te goed. ledere dag gaan we
onderwijzeres, naar de buurvrouw, vertelt ze. Zij is lerares en
onderhoudsmonteur, helpt ons met het huiswerk. Dat doen we bij haar
boekhouder of op het achtererf. Als we klaar zijn hebben we tijd
treinbestuurder. om te spelen. Dat kan overal, want er rijden geen
auto's of bussen door onze wijk.
1. Er is volop speel- H et is zaterdag. Op zaterdagen hoef je geen Ekta woont in een wijk voor spoorwegpersoneel.
gelegenheid in de uniform te dragen op school. Ekta heeft haar De vrijstaande huisjes hebben allemaal een voor-
wijk blauwe trui aangedaan. Ze zit op de achtersterijin  en achtertuin.
de klas. De schoolbel gaat. Met haar buurkinderen holt

A e’ ook Ekta naar huis. Ze loopt direct naar de kraan op

een groot spoor- .

wegziekenhuis het achtererf. Ze wast haar gezicht en handen
met een speciale en springt op het grote bed in de woonkamer.
kinderafdeling Haar grootmoeder zit te breien. Vader komt net

binnenlopen. Op zaterdag werkt hij een halve
dag. De vader van Ekta werkt in het oudste
bedrijf van Ajmer. Dat is de werkplaats waar
diesel- en stoomlocomotieven een grote beurt

3. De spoorweg-
school van Ajmer
is een oude villa




Ekta's vader werkt
in de werkplaats
waar locomotieven
worden onder-
houden

krijgen. Er werken tienduizend mensen.
De werkplaats is nog door de Britten gebouwd,
vertelt Ekta's vader. Toen is ook deze woonwijk
aangelegd. De huizen waren alleen bestemd voor
de Britse spoorwegmensen. In
1948 is mijn vader, Ekta's
opa dus, hier komen wonen.
Hij heeft z'n hele leven voor
de spoorwegen gewerkt. Je
kan zeggen dat we een echte
spoorwegfamilie zijn.

Voordelen

Werken voor de Indiase
spoorwegen heeft veel
voordelen. Het personeel
en hun families wonen in

In Ajmer-stad zijn er per jaar twee
grote religieuze festivals. Er komen
dan tien keer zoveel reizigers op het
station aan als gewoonlijk.
Het stationspersoneel kan al die
extra passagiers niet aan. Er worden
dan altijd padvinders van de spoor-
wegen ingeschakeld om te helpen.

Sadiq (14) is de zoon van een
treinconducteur én
padvinder bij de spoorweg-
padvinderij.

Tijdens de festivals zijn er 24

1. Pelgrims
bezoeken de
Brahma tempel

2. Tienduizenden
moslims bezoeken
tijdens het Urs
festival de graf-
tombe van
Moinuddin Chisti

uur per dag padvinders op
het station aanwezig om te helpen, vertelt
hij. We doen het werk gratis en in onze
vrije tijd. Als er een trein is binnenge-
komen, moeten we passagiers de weg
wijzen. Want de mensen die van ver
komen, kennen ons station niet. Als passa-
giers water willen hebben, dan geven we
dat. Voor het station hebben we ook een
theestal en een eerste-hulppost. Behalve op
het station zelf, helpen we ook op het terrein waar
de festivals worden gevierd.

Pushkar festival

Het Pushkar festival wordt in november gevierd.
Het is een hindoefeest. Pushkar is een plaatsje tien
kilometer van Ajmer vandaan. Pelgrims komen
naar Pushkar om de tempel van god Brahma, de
schepper van het heelal en de wereld, te bezoeken.
Tegelijkertijd wordt er een reusachtige markt

mooie rustige wijken. Water en stroom is er vrijwel
altijd, want elke woonwijk van de spoorwegen
heeft een eigen elektriciteitscentrale en eigen
watervoorzieningen. Behalve voor huisvesting,
zorgt de spoorwegen voor onderwijs en als er
iemand van het gezin ziek is, wordt de zieke gratis
verzorgd in één van de verschillende spoorwegzie-
kenhuizen.

Het ziekenhuis hier in de stad is ook nog door de
Britten gebouwd, vertelt Ekta's vader. Zij zorgden
goed voor hun spoorwegpersoneel. Gelukkig doen
de Indiase spoorwegen dat ook. En we kunnen
natuurlijk ook gratis met de trein reizen, lacht de
vader van Ekta.

Dat weten we wel pa, maar wanneer gaan we dan
een keer op reis? vraagt Ekta. Misschien volgende
maand na het grote festival?

gehouden waar onder
andere dromedarissen worden verhandeld.

Urs Festival

Het Urs festival is één van de grootste moslim
festivals in India. Tijdens het festival wordt de
soefie heilige Moinuddin Chisti geéerd. Tiendui-
zenden moslims uit India en zelfs van ver daar-
buiten komen naar de Dargah Sharif, de graftombe
waar de heilige begraven ligt. Maar ook hindoes en
sikhs komen speciaal voor dit feest.



1. Sangeri helpt
moeder Gauri met
het klaarmaken van
de idlies

2. Als ze over een
brug rijden, kijken
de kinderen gauw
naar buiten

3. De trein komt
binnenrijden

Sangeri en haar broer-
tjes hebben altijd al
naar het eilandje
Rameswaram gewild. En
nu gaan ze er met de
trein naar toe.
Rameswaram ligt
tussen India en Sri
Lanka.

De kinderen kennen
het eiland uit traditio-
nele Indiase vertel-
lingen over koning

Rama. Deze koning, aldus het

verhaal, ging via Rameswaram naar Lanka om zijn
ontvoerde vrouw Sita te bevrijden uit de handen
van koning Ravanah.

angeri (13) woont met haar moeder en haar

broertjes Silva en Raja in het dorpje Rayapetai
in het zuiden van India.
Sinds haar vader is overleden 2
gaat Sangeri vaak op bezoek
bij haar grootouders, die in
hetzelfde dorp wonen. Ze is
dol op haar opa. Hij kan zo
mooi zingen en toneelspelen.
Zelfs op z'n oude dag treedt hij
nog af en toe op.

Opais al 77 jaar oud en van
hem heeft Sangeri veel
geleerd over de hindoe-
“ goden. Hij heeft haar het
verhaal over de bevrijding
van Sita verteld. Hoe Rama
geholpen werd door een
leger van apen om een brug
van rotsblokken te bouwen
naar het eiland Lanka. Een
brug via het eiland dat nu
Rameswaram heet. Maar of
die brug ooit heeft bestaan? Er
liggen wel riffen, zandbanken
en kleine eilandjes tussen Rameswaram en Sri
Lanka, maar een brug van rotsblokken...
Duizenden jaren later - in 1914 - hebben de Britten
wel een spoorbrug aangelegd naar Rameswaram.
Een brug van 2,5 kilometer. Over zee.
Het uitstapje naar Rameswaram gaat drie dagen
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duren. De treinreis erheen duurt zestien uur. De
terugreis natuurlijk ook. Maar dat vinden de
kinderen allang best. Zo'n lange reis hebben ze

nog nooit gemaakt. Nichtje Ambiga, Oom Moerthi

en z'n familie en grootvader gaan ook mee. Ze
reizen met z'n tienen.

's Avonds pakken ze de bagage in.

Wat zal ik nou meenemen ma, vraagt Sangeri.
Een paar extra kleren en pak ook een doek om
onder te slapen, antwoordt moeder.

Mag ik dan m'n nieuwe jurk meenemen?
Natuurlijk, ik doe zelf ook een mooie sari

aan, zegt haar moeder.

Ik neem m'n schoolboeken mee, want ik

heb volgende week schoolonderzoek, roept
Raja.

Doe niet zo gek, zegt Silva. Je leert maar een
paar uurtjes extra als we terug zijn. En nu
naar bed, zegt hij dan streng. Morgen is het
vroeg dag.

Eerste bus
De volgende ochtend rijden ze om zes uur
met de eerste bus naar het stadje Pondi-
cherry. Daar woont Moerthi en daar'is ook
het station. Een fietsriksja brengt ze van het
busstation naar het huis van Moerthi. Moerthi's
vrouw Sarada is al begonnen met koken. Ze
maakt idlies klaar. Dat zijn koeken van gemalen
linzen en rijst. In een hogedruk-pan worden ze
gaargestoomd. Iedereen krijgt er een paar als
ontbijt. De rest gaat mee op reis.
Eerst gaat de familie met het
boemeltreintje naar het stadje
Villupuram. Dat is drie kwar-
tier reizen. Daar moeten ze
overstappen, want de trein
naar Rameswaram komt uit
Madras.
Allemaal bij elkaar blijven,
roept Moerthi de kinderen
toe. Hij is de reisleider van de
familie. We moeten hier twee
uur wachten. Laten we dus
maar naar de restauratie
gaan en wat eten, stelt hij
voor.
In de stationsrestauratie zijn
mannen net bezig maal-
tijden op te scheppen op
metalen borden. Kunnen wij
er zes krijgen, met tien
glazen water, vraagt
Moerthi.
De man kijkt hem verbaasd

4. Overstappen op
het station van
Villupuram

5. De kinderen
hangen aan de trein

6. Sangeri en
moeder Gauri eten
gekruide rijst

aan. Deze zijn besteld voor de trein die zo binnen-
loopt, antwoordt hij.

Oh, dat spijt me meneer. Maar waar kunnen we
dan eten krijgen? vraagt Moerthi.

Vraag maar in de keuken, is het korte

antwoord. Een half uur later eten de kinderen

een warme lunch met veel rijst van een bana-
nenblad.

Zitplaatsen

Terwijl de kinderen eten, gaat Moerthi
kaartjes kopen. De kinderen mogen voor
half geld mee. De reis naar Rameswaram
kost 47 roepies. Dat is drie gulden voor een
afstand van 500 kilometer. De familie reist
met de stoptrein met gewone houten
zitbanken. Dat is in India de goedkoopste
manier van reizen. Een slaaptrein is drie
keer zo duur.




1. De trein rijdt
over de brug naar
het eiland Ramesh-
waram

2. Met z'n allen
zingen ze groot-
vader na

3. De tempel-
olifant wordt flink
schoongeboend

4. Het apenleger
van Rama legt met
stenen de brug aan
naar het eiland
Lanka

De stoptrein die even later
het station binnenrolt is
helemaal niet druk. Het
lukt Moerthi om drie
compartimenten te
bezetten waar niemand
zit. De kinderen gaan
helemaal uit hun dak. Ze
hollen rond door de gang
en klimmen op de baga-
gerekken.
Mag ik vannacht hier-
boven slapen! gilt Raja.
Wij ook, roepenz'n
neefjes Goeroe en Kirthi. Groot-
vader wordt helemaal dol van het gillen en rennen
vande kinderen. Ze willen niet naar hem
luisteren. Hij trekt zich maar even terug in
de wc om rustig een sigaretje te roken.
Sangeri is blij dat haar nichtje Ambiga
ook mee gekomen is. Ze heeft al zo vaak
jongens om zich heen. De meisjes loeren
door het raam naar buiten.
Waarom zitten die stangen eigenlijk voor
het raam, vraagt ze.
Dan val je er niet uit, plaagt Silva.
Nee hoor, het is om te voorkomen dat er
zomaar mensen naar binnen klimmen,
zegt Moerthi en dan gaat hij met Silva,
Sarada en Sangeri's moeder een kaartje
leggen.
Goeroe en Kirthi kijken vanuit het bagagerek
toe. Ze liggen vlak onder de ventilatoren die

door het gangpad naar de deur. En dat
gebeurt heel vaak, want tenslotte reizen ze in een
stoptrein.

er voor zorgen dat het een beetje koel blijft

Op elk station komen verkopers langs met thee,
koffie, gefrituurde snacks en popcorn. Ook
verpakte maaltijden worden verkocht.

in de wagon. Vooral wanneer de trein stilstaat.
Ravi leest in z'n biologieboek. Grootvader zit stille-
tjes in z'n eentje te zingen. Hij is blij dat de
kinderen eindelijk rustig zijn. Maar dat duurt niet
lang. ledere keer als de trein stopt, hollen ze

Zijspoor
Tijdens de rit kijken de kinderen regelmatig uit het
raam. Als ze over een brug rijden of gewoon om
naar de rijstvelden en de tempels te kijken.
De trein staat onderweg soms heel lang stil. Het
spoor is op dit trajekt bijna overal enkelbaans. Als
er een tegenligger aankomt, of een andere trein
moet passeren, dan moet de stoptrein op een
zijspoor wachten tot hij voorbij is.
Om zes uur gaat de zon al onder. De moeders
liggen lekker te rusten op de bank. Het licht in de
trein gaat automatisch aan.
Gaan we wat zingen opa? vraagt Ambiga haar
grootvader. Ze gaan allemaal tegenover hem
zitten en opa begint meteen. Hij zingt iets voor
en de kinderen moeten het precies nazingen.
Elke keer maakt hij de melodie ingewikkelder.
Als het niet meer lukt, schieten de kinderen in




de lach. Zo
gaan ze wel

een uur door.
Tot het acht
uur is. Tijd voor
het avondeten.
De pan met
gekruide rijst,
die de moeder

de zee. Op de Britse spoorbrug naar

het eiland Rameswaram. Dat
vinden ze best spannend.
Jammer dat het zo kort duurt,
vindt Sangeri als de trein vlak na
de brug het station van het eiland
binnenrijdt.

Op het station huurt Moerthi
een grote kamer met een paar
bedden. Veel stations in India
hebben kamers waar je kan over-
nachten. ledereen neemt een
douche en doet schone kleren
aan. De idlies die nog over zijn
eten ze op. En dan wandelen ze
naar de tempel van Rames-

0¥96s

)

A4

ﬁf; i

§p 553
SelerE.

waram. Van een afstand
zien ze de hoge toren al.
Rondom de tempel zijn
souvenierwinkeltjes met

van schelpen. Binnen
lopen ze door hele lange
zuilengalerijen.

Hier is Rama toch
geweest, vraagt Sangeri
aan haar opa.

Ja, dat is zo, antwoordt

5. Een van de vele

godenbeelden en kettingen  galerijen van de

Rameswaram
tempel

6. In de tempel
ontvangt Sangeri de
zegen van de
priester

die. Samen met Sita heeft 7. ledereen neemt -

van Sangera hij hier een miet deven aan ; gon
thuis heeft offer Bada s
klaargemaakt, 5 gebracht
wordt op de bank gezet. aan God
De kinderen zijn al bijna te Shiva om
moe om te eten en gelijk na hem te
het eten vallen ze in slaap. danken dat
Sita weer
De zee veilig terug
's Nachts stopt de trein was.
gelukkig niet zoveel. De En dan gaat
kinderen slapen gewoon de hele
door het lawaai van familie naar

de rijdende trein
heen.

Maar plots schrikt
Sangeri wakker. Ze
hoort de zee.

De zee! roept ze

keihard en maakt de

anderen wakker. Ze
schuiven de ramen
open en snuiven de

frisse zoute zeelucht

op. Ze rijden maar

een paar meter boven

de tempel zelf
om te bidden.
Ze vragen de zegen
van de priester en
daarna gaan ze lekker
uitwaaien op het
strand. Om negen
uur 's avonds gaat de
trein alweer terug
naar Villupuram.
Binnen een kwartier
liggen de kinderen

7 ineendiepe slaap.



1. De stoker gooit
regelmatig kolen op
het vuur

2. Als zijn dienst
erop zit, wast de
stoker met het
warme water uit de
stoomketel het roet
van zijn lijf

Om negen uur 's morgens
kondigt een hese stoom-
fluit de komst aan van de
stoomtrein uit Chapra. De
trein is zo vol, dat er zelfs
passagiers op het dak
zitten. Langzaam rijdt de
stoomtrein het station van
Gorakhpur binnen. De
passagiers springen er al
af voordat de trein het
perron heeft bereikt.

plaatsen leeg. Er staan slechts negen stoomloco-
motieven.

Weet je dat we hier vijf jaar geleden nog 85 stoom-
locomotieven op de rails hadden staan, vertelt
Dennis. Toen zaten we volop in het werk. Er
werkten hier 1.100 mensen. We hadden ze ook
hard nodig, want stoomlocomotieven vragen om
veel onderhoud. Veel meer dan dieseltreinen of
elektrische locomotieven. Dat is ook een van de
redenen dat stoomlocomotieven er uitgaan. Ze
zeggen dat je met je tijd moet meegaan. Maar als je
weet hoe mooi het werk is om zo'n machine aan
de praat te houden, dan doet het pijn om afscheid
van ze te nemen. Nee, voor mij is de lol er wel af
als deze werkplaats straks gesloten wordt, vertelt
Dennis.

Gorakhpur in het
noorden van India is
een van de laatste plaatsen in het land waar je nog
stoomtreinen ziet rijden. 2

Maar dat duurt niet lang Zakdoek
meer, zegt Dennis. Over Intussen

een jaar gaan we hier dicht. worden twee
Dennis werkt als opzichter locomotieven
in de remise voor stoomlo- vertrekklaar
comotieven in Gorakhpur. gemaakt.

In de grote cirkelvormige
loods zijn de meeste

Dennis loopt
nog even alle
vitale onder-
delen langs. De
watertank
wordt gevuld.
Een stoomhef-
kraan hijst
kolen in het kolenhok van de locomotief. Als de
aslade wordt leeggeschud, komt er meteen een
vrouw aanlopen om de nog bruikbare kolen bij
elkaar te harken.
Dan maakt de machinist zich'klaar voor vertrek.
Hij knoopt een zakdoek 6m z'n hoefd'om zijn,,
haar te beschermen tegentoet enkoléngruis:
Daaraan herken je meteen deanachinist van een
stoomlocomotief, legt Dennis uit. Dan gooit de
assistent van de machinist, de stoker, kelen in
de oven en wakkert het vuurflink aan.Denker-
grijze wolken rook komen tiit de schoorsteen.



3. Dennis klimt op
de stoomtrein uit
Chapra

4, Een vrouw haalt
de nog bruikbare
kolen uit de as

5. Passagiers
springen al van de
trein voordat deze
aan het perron staat

Voordat de
loc in bewe-
ging wordt
gezet, laat
de machi-
nist de druk
flink
oplopen. Hij
controleert de spanning op de meter in de
cabine, trekt twee keer aan de stoomfluit en haalt

In het Spoorwegmuseum in New
Delhi, de hoofdstad van India, staat
een levensgroot model van een
stoomlocomotief. Hij is doormidden
gesneden, zodat je precies kan zien
uit welke onderdelen de machine
bestaat en hoe hij werkt. De locomo-
tief werd in 1891 in Schotland
gebouwd. Na jaren van trouwe dienst
werd de locomotief als instructie-
model gebruikt op de technische
school van de
spoorwegen.

Meneer Singh wijst
naar de oven van de
locomotief

“I"egenwoordig kunnen

! kinderen die het
museum bezoeken de loc
van alle kanten bekijken.
Zoals Suresh en Amrita
Singh. Ze krijgen uitleg van
hun vader. Meneer Singh
wijst naar de oven van de
loc. Kijk, in deze ruimte
worden de kolen gestookt,

de grote handel over.
De loc begint even
hevig te trillen en zet
zich dan - langzaam -
in beweging.

Uit de tijd
Op het station koppelt
de machinist de loc
aan een passagiers-
trein. Om de druk op
de ketel weer te
verlagen blaast de
machinist stoom af.
Hij vindt het niet erg
dat de stoomlocomo-
tieven eruit gaan. Ze
zijn uit de tijd.
De spoorwegen zijn groot geworden doérde: ., . ,
stoomlocomotieven, vertelt demachinist: Maar: nu
hebben we diesel- en elektrische [deomotieven:—
Die hebben veel meer trekkracht en zijn schoner..
dan stoomlocomotieven. |
Dan springt het signaal op groen De waduer
achterop de trein vlagt. De machinist trekt aan de
stoomfluit en de trein zet zich/in beweglng richting
Chapra.

wijst hij zijn kinderen. De hete lucht, vermengd
met rook gaat door al die dunne buizen. De buizen
lopen door een vat met water. Dat is de stoom-
ketel. Het water in de ketel wordt verhit door de
hete buizen, tot het water kookt. Als het water
kookt, verdampt het en die damp, de stoom, blijft
boven het water hangen. Zolang de ketel gesloten
blijft, komt er meer stoom en dat verhoogt de
kracht in de ketel. Denk maar aan de dop op een
fluitketel die door de druk van stoom gaat fluiten.
Als de machinist nu een handel overhaalt wordt de
stoom via buizen naar twee cilinders gestuwd.
Daarin zitten
zuigers die
door dikke
stangen met de
wielen zijn
verbonden. De
druk van de
stoom duwt de
zuigers heen en
Weer en zo gaan
de wielen
draaien.




1. Met snijbranders
worden de bouten
losgesneden

2. Afgedankte
stoomlocomotieven
op de sloopplaats in
Bikaner

Tientallen
jaren hebben
ze door de
Thar-woestijn
gereden. Met kolenwagons,
passagiers-treinen en salon-
wagons van de Maharadja's:
de stoomlocomotieven van
Rajasthan.
Die tijd is al lang voorbij. Nu
staan de locomotieven gepar-
keerd op het rangeerterrein
bij de oude werkplaats, waar
ze vroeger werden onder-
houden. In afwachting van de
slopershamer.

akbij de werkplaats is de spoorwegschool.
Vandaag wil de meester een uitstapje met de
leerlingen maken naar de werkplaats.
Wie is er nog kortgeleden in de oude werkplaats
geweest? vraagt de meester.
Die is toch gesloten, zegt Ranjit.
Dat is waar, maar er wordt wel gewerkt, zegt de
meester. Komen jullie maar mee, dan gaan we
eens kijken.
Na een wandeling van tien minuten lopen de leer-
lingen door het hek naar binnen. Ze kijken

@E " Met snijbranders snijden ze de

hun ogen uit. Zo veel stoomlocomotieven
hebben ze nog nooit bij elkaar gezien. Als
ze dichterbij komen zien ze pas goed
wat er aan de hand is. Mannen zijn
bezig de locomotieven te slopen.

stoomketel in stukken en met hamers
slaan ze bouten los. Waarom slopen ze
alles? vraagt Ranjit.
Het is toch zonde om ze te laten
wegroesten, antwoordt Sunita.
Vragen jullie maar aan de mensen die hier werken
wat ze er mee doen, zegt de meester.
Eén van de slopers vertelt: we werken voor een
opkoper van oud ijzer. Hij heeft een paar van deze
locomotieven gekocht. Hij verkoopt het ijzer aan
bedrijfjes die het omsmeden om er iets nuttigs van
te maken. Wij maken bijvoorbeeld onze beitels van
sloopijzer. Maar het meeste ijzer wordt omge-
smolten. Dan kunnen ze er werktuigen, fietsen,
auto’s, of misschien wel nieuwe treinen van
maken.
Hoeveel tijd kost het om een locomotief te slopen,
vraagt Ranjit.
De mannen kijken elkaar even aan. Ik denk een
week, zegt één van hen.
Mogen we er even opklimmen? vragen de
kinderen.
De sloper heeft nog geen ja gezegd of de jongens
en meisjes springen op één van de locomotieven.

Vierhonderdduizend roepies

Als de kinderen bovenop de loc zitten, komt de
meester er ook bij.

Kijk, zegt hij. Nu kunnen jullie goed zien hoe een
stoomlocomotief er van binnen uitziet. Je ziet de
witte kalkaanslag in de stoomketel. En hier kun je
in de oven kijken.

Van bovenaf hebben de kinderen een wijd
uitzicht over het terrein. Ze zien minstens
zestig stoomlocomotieven.




Dan worden er weer een paar
locomotieven gekocht en
gesloopt.

Hoeveel kost zo'n locomotief?
wil Ranjit weten. Zo'n 400.000
roepies, dus even duur als
een nieuwe auto, zegt een
van de slopers.

Worden er dan geen locomo-
tieven bewaard? wil Sunita
weten.

3. De leerlingen van Ik denk het niet, zegt de

de spoorwegschool meester. Maar er staan

stellen de slopers gelukkig wel mooie oude

allerlei vragen Moeten die ook allemaal worden gesloopt? vraagt  stoomlocomotieven in het spoorwegmuseum in

4. Het 2 Sunita. Ja, zegt de meester. Maar dat duurt nog Delhi. Misschien kunnen we daar met een excursie
. Het oude ijzer

gaat naar een smel-  CVET: Er wordt hier af en toe een veiling gehouden.  een keer naar toe gaan.
terij

In het noordoosten van India, bij
de grens met Nepal, rijdt het lang-
zaamste treintje van India. Het is
het lievelingstreintje van vele
toeristen. Een kleine stoomloco-
motief trekt drie wagons over een
zestig centimeter breed spoor de
bergen op. Hij klimt door thee-
plantages, dichtbegroeide bossen
en langs steile
hellingen omhoog,
met uitzichten op
de besneeuwde
bergtoppen van de

kunnen

springen.
Himalaya. Het is Ze hebben
een reis van 82 daar reuze
1. De trein rijdt kilometer, die in tien uur lol in.
rakelings langs de wordt afgelegd! De eindbe-
winkels in Kursuong stemming
3 Wachienopeos H et kost de kleine locomo- van de trein
: 5 | [ tief veel moeite om de is het stadje
passerende trein S
wagons naar boven te trekken, Darjeeling.
vertelt meneer Banarjee, de 2 Hetis er
machinist, Hij werkt met drie SEmSSMNMAWLENY S ZOIers
andere mannen op de locomotief. Ze hebben het heerlijk koel.
de hele reis door druk. Tedere twee uur stoppen ze  Dat is ook de reden waarom de Britten het berg-
om water te tanken. Ook de aslade moet steeds lijntje in 1880 hebben aangelegd. In Darjeeling
worden geleegd en ze doen kleine reparaties konden ze de hitte van het laagland ontvluchten.

onderweg. Er werden hotels gebouwd en een hospitaal voor

Onze loc’s zijn al honderd jaar oud, vertelt meneer  militairen die tuberculose hadden opgelopen.
Banarjee. Onderdelen worden niet meer gemaakt.  Later ontdekten de Britten dat de berghellingen
Zo goed en zo kwaad als het gaat, houden wijacht  van Darjeeling heel geschikt waren om thee te
locomotieven aan de praat. We rijden eigenlijk verbouwen, Het berglijntje heeft lange tijd dienst
alleen nog maar voor de toeristen. We gaan zo gedaan om de thee te vervoeren: de wereldbe-
langzaam dat dorpskinderen makkelijk op en af kende Darjeeling-thee.



1. Asma reist iedere
dag met de kolen-
express

2. De verzamelde
kolen worden in
jutezakken
vervoerd

3. Veel elektrici-
teitscentrales
draaien op steen-
kool

ledere ochtend
vertrekt de Black
Diamond Express
van Calcutta in het
oosten van India naar
de kolenmijnen in
West Bengalen en
Bihar. Bijna alle reizi-
gers die meerijden
hebben iets met steen-
kool te maken.
Mijningenieurs,
kolenhandelaren, maar
ook kolenrapers, die
‘gemorste’ kolen verzamelen om te
verkopen, zoals Asma en haar moeder.

sma is een vliuchtelinge uit Bangladesh.
Haar ouders kunnen moeilijk werk krijgen.
Daarom hebben Asma en haar moeder besloten
om kolen te gaan rapen die bij het kolen laden
worden gemorst.
In het plaatsje Bundal klimmen ze op de trein.
Onderweg stappen nog andere meisjes op die
hetzelfde werk doen. Ze reizen mee tot het eind-
punt: de mijnstad Dhanbad.
Kolen rapen is gevaarlijk werk, zegt de moeder
van Asma. We doen het steeds
op een andere plaats om niet

EN GOED MET
gesnapt te worden. Je moet ook SPOORWEGEN VERDIEN

KOLENTBANSPOIE: kolentreinen van de mijnen naar hun bestem-

niet op het terrein komen waar anderen al verza-
melen. Als we onze jutezakken vol hebben, gaan
we weer terug met de trein en verkopen de kolen
op de markt in Bundal. Die raken we makkelijk
kwijt, want bijna iedereen kookt er op kolen.

De moeder van Asma koopt meestal geen kaartje.
Dat vindt ze te duur. Als de conducteur langs komt
geeft ze hem een fooitje.

Het zijn de langste treinen di e 3

te

j norme steenkoolvoorraden. Het behoort foidel)ihe; ir;c::sn i~
s ende landen. De mijnen liggen vooral in i
. pmdml:f allemaal aangegeven op de kaart van de m::;s; “g::o
ks ZG:" niet zomaar. Veel spoorlijnen zijn vroeger door
i ?aanat ;sge!egd om de steenkool te vervoeren. Het kolentrans
lmmﬁa’mmmmmﬁem gingen rijden en fi ;

i r waren veel kolen nodig. Er

ikste energiebi
steenkool mgswedsdebe]angri_l - .
het vervoer van steenkool de belangrijkste inkomsten




1. Met een
bulldozer duurt het
laden van een
vrachtwagen vijf
minuten

2. Honderden
kolentreinen rijden
door het land

3. Vrouwen verza-

melen de grote
stukken kool

Op het grote plein van
Dhanbad staat het
standbeeld van een
mijnwerker. Dhanbad
heeft zijn bestaan te
danken aan de
honderden kolenmijnen
die er in de buurt

liggen.

e lucht in het
Dplaatsje is verzadigd
met steenkoolstof, Bij

veel mijnen ligt de steenkool
bijna aan de oppervlakte. De grond hoeft dan

alleen maar te worden weggegraven om de steen-
koollagen bloot te leggen.

Mannen en vrouwen slaan
de grootste stukken klein. Anderen scheppen de
kolen in manden en laden ze in vrachtwagens die
ermee naar de treinwagons rijden.
Soms kunnen de kolenladers de zware manden
nauwelijks op hun hoofd krijgen. Ze hebben een
dikke laag steenkoolpoeder over hun hele lijf. Met
een ploeg van vijftien mensen laden ze een vracht-
wagen in een half uur vol. Een bulldozer doet het
in vijf minuten, maar daarvan rijden er maar
weinig rond: Ze kosten een veelvoud van de goed-
kope arbeidskrachten die er volop in dit deel van -
India zijn: mensen die geen land hebben enalleen
tijdens de zaai- en oogsttijd als dagloner werk
kunnen krijgen. Hier, bij dé‘mijnen; zijn ze verze-
kerd van regelmatig werk.
En dat het werkerg

De mijnwerkers
blazen de steen-
kool op met dyna-
miet, Bulldozers
laden de steenkool
in vrachtwagens,
die ermee naar
boven rijden,

ongezond isnemen ze
op de koop toe:

Verveling
De kolenladers wonen
“methun kinderenin
huisjes die ze zelf
gebouwd hebben. Er
zijn geen scholen of
gezondheidscentra in
de buurt. De kinderen
vervelen zich. Ze
hebben straks weinig
keus om wat anders te doen dan
het werk van hun ouders: kolen-
laden.
Tegenwoordig worden wel steeds
meer machines gebruikt bij het
kolenladen. Dat is ook nodig, want
de vraag naar kolen neemt alleen
maar toe. Maar het betekent ook dat
er in de toekomst steeds minder
mijnwerkers en kolenladers nodig
zijn, die met hun handen de zwarte
diamant uit de grond halen en in de
vrachtwagens laden.




1. Rijdende kranen
voor containers in
New Delhi

2, Pakket met sier-
koper met bestem-
ming Amsterdam

3. Het container-
schip op de achter-
grond is op weg
naar Amsterdam

oederen in containers vervoeren willen ze in
India ook. Daarom heeft de regering van India
aan Nederland advies gevraagd. De Neder-
lander Klaas Filius is één van de Nederlan-
ders die dat advies geeft. Hij weet alles van
containervervoer en woont tijdelijk in Delhi.
India heeft een uitgebreid spoorwegnet, vertelt
meneer Filius. Het is dus eenvoudig om contai-
ners per spoor door het hele land te vervoeren.
Maar voor containers heb je depots nodig,
plaatsen waar de containers op en afgeladen
worden. Voor dat laden en lossen heb je weer
is in Nederland de rijdende kranen nodig. Je moet dus een goede
gewoonste zaak van de organisatie opzetten. En je moet mensen opleiden.
wereld. Een container komt Ik wil niet onbescheiden zijn, maar ik denk dat we
aan in de haven, wordt in Nederland behoorlijk goed weten hoe dat moet.
overgeladen op een trein of Bij de hoofdstad Delhi staat nu zo'n container-
vrachtwagen en naar z'n depot. Twee jaar geleden is het geopend. Een paar
bestemming gereden. Dat  Nederlandse deskundigen hebben adviezen
gaat lekker vlot. De trans-  gegeven en personeel opgeleid. Ik zal niet zeggen
portkosten kunnen zo laag  dat het al goed draait, maar er is een begin
gehouden worden en dus  gemaakt. Helaas zijn mensen die we hebben opge-
ook de prijs van de leid bij een baas in het buitenland gaan werken.
goederen. Daar verdienen ze vijf tot twintig keer zoveel.

Goederen-
vervoer per
container. Dat

Tweedehands
Een paar jaar geleden waren er nog weinig
containers in India. Ze hebben daar iets
op bedacht. Er komen hier containers
met schroot, oud papier en textiel. Ze
komen uit het Midden-Oosten en Singa-
pore. Al dat afval wordt in bedrijfjes in
Delhi hergebruikt. De lege containers
worden gebruikt om kleding en elektro-
nica uit te voeren en voor binnenlands
vervoer, legt meneer Filius uit.
In de loods van het container-depot
worden pakketten in een container
geladen. Er zitten koperen sierspullen in.

Sh Ay Op de etiketten staat de bestemming:
1'7!'?' e e Amsterdam. De container gaat straks per
trein naar de haven van Bombay en komt na
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PALEIS OP WIELEN
Wil je de luxe genieten van een ruime gestoffeerde coupé met
badkamer en een eigen bediende en een zesgangen-menu in een
mooi beschilderde salonwagon? Dat kan in India. Op de "Palace on

Wheels'. ZILVEREN TREINTJE VAN DE

Een week lang brengt deze comfortabele trein je langs de mooiste MAHARADIJA

paleizen van Rajasthan. Een droomreis die voor de meeste Indiérs Een zilveren treintje met kristallen wagons. Dat is

een droom zal blijven. De kosten zijn 300 gulden per persoon per het trotse bezit van de Maharadja van Gwalior. Als
dag. De passagiers zijn vrijwel allemaal buitenlanders, die gewend er een groot feest is in zijn paleis, laat hij het

zijn om iedere dag zoveel uit te geven aan een vier of vijf sterren treintje met drankjes en sigaren langzaam over de
hotel. tafel rijden. Bij iedere gast stopt het treintje even.

Nog maar kort geleden bestond de beroemde ‘Palace on Wheels’ nog  Op iedere wagon staat een letter. Samen vormen
uit de wagons waarmee de Maharadja’s vroeger hun gasten naar hun  ze de naam van de Maharadja: SCINDIA
paleis lieten komen. Wagons die in het begin van deze eeuw
gebouwd zijn. Die oude wagons staan nu in het spoorwegmuseum of
in de tuin van een vijf sterren hotel. De wagons van de ‘Palace on ;
Wheels’ zijn nu nieuw, luxueus en modern. @
NIEUW MODEL
De Indiase Spoorwegen bouwen bijna al hun eigen
locomotieven.

Als een nieuw model van een locomotief uit de
fabriek rolt, wordt hij prachtig versierd.

EEN SPOORWIIDTE

India heeft vier spoorwijdtes:
breedspoor, meterspoor en twee
smalsporen. Dat is onhandig,
want je moet steeds overstappen
van een breedspoor-trein op
meterspoor. Voor goederen-
transport is dat helemaal lastig.
Daarom wordt nu al het meter-
spoor veranderd in breedspoor.
Een gigantisch karwei.




